
 
Psalm 122:6 

“Bid om vrede voor Jeruzalem.  

Laat het goed gaan met hen die u liefhebben.” 
 
Lieve gebedsvrienden, 
 
Hartelijke groeten vanuit Nederland, waar ik op 11 mei aan ben gekomen met het vliegtuig vanuit Entebbe. 
Waarom dan toch een foto van Jeruzalem op deze pagina staat, hoort u later in deze brief. 
 
Waar zal ik beginnen? Na de Kerstbrief heb ik helemaal niets meer van me laten horen. Het is gewoon druk 
geweest. Misschien moet ik maar gewoon een beetje de maanden volgen. Maar allereerst wil ik iedereen heel 
hartelijk bedanken voor uw gebeden en financiële ondersteuning! 
 

Januari 
Deze maand stond vooral in het kader van Bethsaida, en van de geboorte van Yedidya.  
Op 3 en 4 januari hebben we een retraite 
van Bethsaida georganiseerd. Bijna alle 
kinderen waren aanwezig en we hadden een 
goede tijd samen, met een overdenking en 
het delen van informatie uit ‘Onze Reis’. 
Verder hadden Ayila en Atiye ook op een 
markt kleren gekocht voor alle kinderen en 
dat werd ook uitgedeeld. We stonden 
trouwens verbaast te kijken hoe sommige 
kinderen echt de lucht in waren geschoten.  
 
 
En dan Yedidya. De derde dochter van Emmanuel en Yunaki. Emmanuel is een van de dominees die heel nauw 

met het programma betrokken is. Ze zijn vrijwel buren van mij, en Yunaki was op 9 
januari uitgerekend. Emmanuel was midden januari naar Bunia vertrokken, en de baby 
was nog niet geboren. Hij was net in Bunia toen ik een telefoontje van hem kreeg dat 
een van zijn andere dochters ziek was. Of ik haar naar het ziekenhuis kon brengen? Ja 
hoor. Ze heeft een week in het ziekenhuis gelegen met malaria waarna het gelukkig 
beter ging. Op zaterdag 28 januari, toen ik in een gebedsgroep van de vrouwen van het 
Goede Nieuws deelnam, belde ik Yunaki voor de gebedsbijeenkomst op, en toen zei ze 
dat ze op de kraam was met weeën. Na de gebedsgroep ben ik daar naartoe gegaan en 
ben bij haar gebleven. Helaas is het een keizersnee geworden omdat de baby dwars 
lag, maar uiteindelijk is er een gezonde dochter van bijna vier kilo geboren. Haar 
broertje en twee zusjes waren heel trots toen ze haar voor het eerst zagen. 
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Februari 
Stond in het teken van het jaarverslag 2022. Helaas nog niet 
helemaal klaar. Verder was er het huwelijk van een van mijn 
tuinmannen en de voorbereiding voor vertrek naar Nederland. 

Ook hebben we een bijeenkomst 
georganiseerd met verschillende school 
dominees die het boek ‘Onze Reis’ 
gebruiken tijdens de godsdienstlessen. 
Ze zijn er enthousiast over, zeggen dat 
ze te weinig tijd hebben voor de lessen 
en dat ze ook op andere gelegenheden het boek gebruiken. 

 

Maart  
Vertrek naar Nederland om daar op 11 maart aan te komen. Het was fijn m’n ouders weer te zien. Tijdens een 
week vakantie heb ik op 20 maart weer een epileptisch insult gehad. Alle insulten zijn binnen twee weken na 
terugkomst in Nederland, dus ik denk dat de triggers oververmoeidheid zijn, samen met het grote 
temperatuurverschil en de vele prikkels in Nederland. Ik ben naar de neuroloog geweest en er is een EEG 
gemaakt. En vanmiddag gehoord dat alles goed is. Rust nemen als ik volgend jaar terugkom! 
 
April 
Na het insult heb ik het dus rustiger aan gedaan. Ik wilde organisaties gaan onderzoeken met wie we contact 
kunnen leggen voor financiële ondersteuning, maar heb dit nog niet gedaan. Het zal een van de activiteiten zijn 
die ik terug in Adi wil gaan doen, en dan volgend jaar tijd maken om deze organisaties persoonlijk op te zoeken.  
 
Israël 

26 april is een groep van 25 Parousianen, inclusief ikzelf, vertrokken 
voor een bezoek aan Israël voor negen dagen. We hadden twee goede 
gidsen, een leuke groep en we hebben ontzettend veel gezien. In 
Jeruzalem was het koud, maar in Galilea heerlijk warm. Verschillende 
bezoeken, zoals het volgen van de laatste dag van Jezus en Yad Vashem, 
maakten heel veel indruk. En op de muur hebben we Jeruzalem vrede 
toegezongen. Ook drijven in de Dode Zee was een hele ervaring. Ik moet 
nog alle foto’s sorteren (en dat zijn er zoveel, van mezelf en van m’n 
medereizigers).  
 

Mei 
Op 5 mei, heel vroeg in de ochtend, zijn we teruggekomen uit Israël. En ik ben nu bezig met het inpakken van 
m’n koffers. Ik vertrek 15 mei.  
 
Contact:   Thuisfront Commissie Annemarie Boks; Voorzitter Ekko Dieleman, Zoetermeer, ekko.dieleman@xs4all.nl  

AIM International  ; Uiverweide 36, 6708 LC Wageningen, finance.nl@aimint.org  
Giften (AIM): NL91 RABO 0155 6577 12 (o.v.v. Annemarie Boks, AIDS Programma of Bethsaida) 
 
U kunt ook via het volgende formulier uw verlangen kenbaar maken het AIDS Preventie 
Programma te ondersteunen: http://dms.vigilantdms.nl:81/AIMInt/adres004.html - steun 
 

Heel hartelijk dank,  
 
 


